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Persoonlijke verhalen  
 

Het verhaal van Naele 
 
Naele komt uit een klein dorp in Zambia en is de derde uit  
een gezin van zeven kinderen. Ze studeert nu een jaar  
theologie aan Justo Mwale Theological University College   
(JMTUC). Het heeft veel moeite gekost om haar omgeving 
ervan te overtuigen dat dit echt haar roeping is. “Al sinds 2007  
heb ik de innerlijke overtuiging dat ik geroepen ben tot het  
predikantschap. Het was niet gemakkelijk voor mij om naar JMTUC te komen.”  
 
JMTUC probeert meer vrouwelijke studenten aan te trekken, maar gemakkelijk is dat niet. 
Vaak zijn de examenresultaten niet hoog genoeg om aangenomen te worden op de 
opleiding. Ook bij Naele was dit een probleem: “Dankzij JMTUC heb ik nu goede resultaten 
op vier van mijn examenvakken in plaats van de gevraagde vijf.” JMTUC helpt vrouwen zoals 
Naele door geld te geven voor bijlessen en examens, zodat de startkwalificaties in orde zijn 
als ze beginnen met hun opleiding.  
  

Naele is erg gelukkig met haar nieuwe leven als 
theologiestudent. “Ik moest in het begin wel erg 
wennen aan het leven op de campus. Dat is 
compleet anders dan leven in een dorp! Het is 
een eer om hier te mogen studeren en ik dank 
God voor deze mogelijkheid. Mijn toekomst ziet 
er nu heel anders uit. Soms kan ik het zelf nog 
niet geloven dat ik echt hier ben. Ik heb al veel 
geleerd hier – vooral dat onze God echt God is, 
en dat Hij een weg maakt waar geen pad lijkt te 
zijn.” 

 
 

 
 
 
Het verhaal van Gilbert  
Gilberts vader was predikant. Hij kent het leven van een predikant in Zambia van binnenuit. 
“Het is een leven in armoede.” Toch heeft Gilbert ervoor gekozen om theologie te gaan 
studeren. Hij is nu derdejaars student en pas getrouwd. Binnenkort verwachten zijn vrouw en 
hij hun eerste kind. 
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“Het is niet gemakkelijk om op te groeien als kind van 
een dominee. Soms was er niet genoeg eten, en ik 
herinner me dat ik als kind twee keer van school ben 
gestuurd omdat het schoolgeld niet was betaald. Mijn 
vader is overleden in 2006. Hij heeft mij me geleerd om 
extra hard te werken en dat ik al het mogelijke moet 
doen om mijn gezin te onderhouden. Mijn vader leerde 
zelfs het timmervak om meubels te maken die hij kon 
verkopen ter aanvulling van zijn salaris als predikant. Hij 
heeft me geïnspireerd om in God te geloven ongeacht 
de situatie.” 

 
“Als klein jongetje voelde ik mij al geroepen tot het predikantschap. Ik herinner mij dat ik altijd 
voor mijn vrienden op school wilde preken, en dat ik de enige in de klas was die wilde 
bidden. Als er geen zondagschooljuf was, leerde ik mijn vrienden bijbelverzen die ik uit mijn 
hoofd had geleerd.”  
 
Maar toen Gilbert de middelbare school had afgerond, ging hij geen theologie studeren. “Ik 
herinnerde mij de moeilijke tijden die wij hebben doorgemaakt en trok de conclusie dat je 
kiest voor armoede, als je dominee wordt.” Gilbert begon aan een opleiding informatie 
technologie, en daarna studeerde hij rechten. Maar het zat hem niet lekker. “Ik had geen 
rust, geen bevestiging dat dit was wat God van mij wilde.” Uiteindelijk meldt hij zich, met 
steun van bevriende predikanten, toch aan bij Justo Mwale. “Nu ben ik blij dat ik theologie 
studeer en als student-predikant werk in de RCZ. Ik heb gemoedsrust en innerlijke vreugde 
gevonden.” 
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 


